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Vreugde en vrede



Houdt je aan 
de regels en je 
verdient ……..

Ik ben vrij dus 
ik mag ……..

Je bent vrij om 
nee tegen de 

zonde te zeggen!

Galaten - de boodschap



Lezen: Gal. 5:13-26

‘…… 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

……’



De liefdesmeter
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Dashboard Vrucht van de Geest

Ik geef jullie een nieuw gebod: 
heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar 
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
(Johannes 13:34-35 NBV)

want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
(Galaten 5:14 NBV)



vreugde

vrede

Filippenzen 4:4-7 



Het gaat om ons hart

vreugde vrede

liefde





Eens een ……

Johannes 8:31-37 



Vreugde (Wikipedia)

Vreugde of blijdschap is een positieve emotie 
bij mensen of dieren, een tevredenheid met 
de omstandigheden of omgeving. 

Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen 
gebrek of stress, heeft positieve gevoelens 
over de omgeving of zichzelf en heeft dan ook 
geen grote behoefte om de omstandigheden 
te wijzigen. 

Als de positieve gevoelens langere tijd 
aanhouden, spreekt men van geluk. Intense, 
uitgelaten vreugde wordt euforie genoemd.



Vreugde, blijdschap

Chara: vreugde, blijdschap
Charis: genade => God is goed!

Vreugde en blijdschap worden door elkaar gebruikt. Toch is er 
verschil:

• Vreugde is een blijvende hartsgesteldheid, stijgt uit boven 
tijdelijke emoties, die komen en gaan, en is onderdeel van 
je karakter of je wezen. Het is onafhankelijk van de 
tijdelijke omstandigheid waarin we verkeren en wordt 
gevormd door het diepe besef gered te zijn.

• Blijdschap is een tijdelijke, spontane emotie, meestal 
veroorzaakt door positieve omstandigheden. In een goede 
stemming zijn, leidt tot blijdschap. Blijdschap is een uiting 
van vreugde.



Lukas 15:3-32 NBV



Bron van de vreugde

• God heeft ons lief!
• Hij heeft Zijn enige 

Zoon voor ons 
gegeven

• Hij heeft ons 
bevrijdt

• Hij schenkt ons 
eeuwig leven

• Hij heeft ons een 
toekomst samen 
met Hem belooft

• Hij beschermt ons 
en is bij ons 

• Hij verheugt zich 
over een ieder die 
zich tot Hem keert



Johannes 15:9-17 NBV

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij 
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde……

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 
vreugde te geven, dan zal je vreugde 

volkomen zijn. 

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 
zoals ik jullie heb liefgehad. 



God en vreugde

• De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is 
de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap 
zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij 
zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je 
jubelen. (Sefanja 3:14-17 NBV)

• Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, 
dank God onder alle omstandigheden, want 
dat is wat hij van u, die één bent met 
Christus Jezus, verlangt. (1 Thessalonicen 
5:16-18 NBV)



Bijbelse vreugde is

• het gevolg van de genade die God ons heeft 
bewezen,

• blijvend, diep innerlijk verankerd, deel van je 
karakter,

• geen emotie, maar hartsgesteldheid,
• niet verbonden aan (tijdelijke) omstandigheden 

of emoties, maar aan de liefde en aanwezigheid 
van God in je leven,

• een bron voor jouw genade voor jezelf en voor 
anderen (de vreugde van God die door je hart 
stroomt),

• gemeenschappelijk, gericht op elkaar en op een 
ieder die zich tot God keert.



vrede
Johannes 14:25-27 NBV



(Te)vrede(n)



Vrede (Wikipedia)

• Positief: een heilzame toestand van 
rust en harmonie

• Negatief: toestand als afwezigheid 
van stoornis, twist of strijd. 



Vrede (shalom / Eirene)

• Een inwendig gevoel van rust, heelheid en de 
afwezigheid van strijd. Een leven in harmonie 
met jezelf, met de mensen en de wereld om je 
heen, en met God.

• De heelheid van een groep mensen of van een 
persoon, harmonie, eendracht, voorspoed, 
gezondheid en veiligheid. Geen oorlog of strijd 
tussen volken, tussen familieleden, individuen 
of gelovigen onderling.

• Van het geloof, de toestand van rust in een ziel, 
verzekerd door het behoud in Christus, en dus 
zonder vrees voor God en tevreden met zijn 
aardse lot, van hoedanige aard dat ook is.



Het beste deel



Bron van vrede

De Heer van de 
vrede, 
laat ons vrede na 
en geeft ons 
vrede. 
Als wij 
standvastig zijn 
en op Hem 
vertrouwen,
laat Hij ons 
wonen in een 
veilig en 
vertrouwd huis.



Drie aspecten

• Verzoening en verbondenheid

• Innerlijke rust ongeacht 
omstandigheden

• Heelheid midden in een gebroken 
wereld (chaos)



Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we 
dan ook de richting volgen die de Geest 
ons wijst. 
(Galaten 5:25 NBV)

VREDE

VIJANDSCHAP
TWEESPALT

JALOEZIE
WOEDE

GEKONKEL
RUZIE

RIVALITEIT
AFGUNST



Ontvangen en uitdelen

• Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. 
(Mattheüs 5:9 NBV)

• Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren 
wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De 
wijsheid van boven daarentegen is vóór 
alles zuiver, en verder vredelievend, mild en 
meegaand; ze is rijk aan ontferming en 
brengt niets dan goede vruchten voort, ze is 
onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt 
gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten 
voort voor hen die vrede stichten. (Jakobus 
3:16-18 NBV)



Niet ons werk

14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee 
werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap 
ertussen heeft afgebroken 15  en de wet met zijn geboden en 
voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in 
zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16  
en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, 
door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17  Vrede kwam 
hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die 
dichtbij waren: 18  dankzij hem hebben wij allen door één 
Geest toegang tot de Vader. 19  Zo bent u dus geen 
vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God, 20  gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus 
zelf als de hoeksteen. 21  Vanuit hem groeit het hele gebouw, 
steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de 
Heer, 22  in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats 
waar God woont door zijn Geest. 
(Efeziërs 2:14-22 NBV)



Bijbelse vrede is

• het weten aanvaard te zijn door God, de Vader
• diepe innerlijke rust, ongeacht omstandigheden
• acceptatie van wie / wat jij bent en wat niet, 

wat jij kunt en wat niet
• aanvaarding dat je niet alles in de hand hebt
• weten waar je wel verantwoordeloijk voor bent 

en vooral waarvoor niet (de ander, in 
eigenschappen en gedrag)

• in liefde en vrede verbonden zijn met andere 
mensen

• verzoening met God, verzoening met de ander



Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus. 
(2 Thessalonicen 1:2 NBV)

• Jezus is de bron, zijn inwonende Heilige 
Geest brengt in ons vrucht voort

• Vreugde en vrede zijn een zaak van je hart
– Genade, redding => vreugde => karakter, 

genade
– Aanvaarding => vrede => liefde, verzoening, 

verbinding

• Het werkt in jou, maar is gericht op / 
bedoeld voor de ander


