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Geduld, vriendelijkheid 
en goedheid 



Lezen: Gal. 5:13-26 

 

‘……  

Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

……’ 



Omgaan met …. 

anderen 
- geduld 
- vriendelijkheid 
- goedheid 

omstandigheden 
- zachtmoedigheid 
- zelfbeheersing 

je hart 
­ vreugde 
­ vrede 

God 
- geloof liefde 



geduld 

vriendelijkheid 

goedheid 



geduld 

Jakobus 5:7-11  



Geduld 

makrothumeoo 
 makros = langdurig, lang 
 thumos = gemoed 

 
• lankmoedig,  
• verdraagzaam,  
• van een lange geest zijn, 
• geduldig, volharden en doorzetten bij: 

– het ondergaan van ongelukken en moeiten 
– het verdragen van aanvallen en onrecht van 

anderen 

 



Cyprianus  
210 – 258 na Christus 

 
‘In God heeft alle 
geduld zijn oorsprong en 
vanuit Gods geduld 
krijgt alle menselijke 
geduld haar schittering 
en waardigheid’. 



Geduld 

• Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en 
verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u 
tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4 NBV) 
– De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent 

geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. (1 Corinthiërs 13:4 NBV) 

– Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen 
bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. (Colossenzen 3:12 NBV) 

• Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, 
hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door 
al het goede dat u doet, uw kennis van God zal 
groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht 
ontvangen om alles vol te houden en alles te 
verdragen. (Colossenzen 1:10-11 NBV) 
 
 
 



vriendelijkheid 

2 Timotheüs 2:22-26  



Vriendelijkheid 

chres’totes 

 

• goedheid, rechtschapenheid 

• goedhartigheid, vriendelijkheid 

• bruikbare, goede dingen of daden 

• schijnbaar, passend, redelijk, billijk, 
mild, vriendelijk 

 

Staat haaks op individualisme / egoisme 



Psalmen 118:1 NBV 

Dank de HEER, want Hij is vriendelijk 
(Loof de HEER, want hij is goed) 

 



Vriendelijkheid 

• Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet 
niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan 
jullie bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15 NBV) 

• De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent 
geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. (1 Corinthiërs 13:4 NBV) 

• Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 
wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over 
niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 
4:4-7 NBV) 
 
 



goedheid 

Mattheüs 5:15-16 
Mattheüs 5:43-48  



Goedheid 

aga’thosune 
 
Oprechtheid van hart en leven, goedheid, vriendelijkheid 
• morele goedheid, goedheid van het hart 
• rechtschapenheid, oprechtheid, eerlijkheid, 

achtenswaardigheid 
• welwillendheid, vriendelijkheid 
 
van: agathos (goed) 
• van goede aard   
• nuttig, heilzaam  
• goed, aangenaam, prettig, blij, gelukkig 
• voortreffelijk   
• oprecht, eerbaar 
 



Nederlandse  
geloofsbelijdenis 

Artikel 1. Dat er een enig GOD is. 

Wij geloven allen met het hart en belijden 
met den mond dat er is een enig en 
eenvoudig geestelijk Wezen, Hetwelk wij 
God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, 
onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, 
almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, 
goed, en een zeer overvloedige Fontein 
van alle goed. 



De woorden van 
een goed mens 
zijn als diepe 
wateren, ze zijn 
een sprankelende 
beek, een bron 
van wijsheid. 
 
Spreuken 18:4 NBV 



Goedheid 

• Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u 
inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet 
aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om 
elkaar terecht te wijzen. (Romeinen 15:14 NBV) 

• Laten we daarom het goede doen, zonder op te 
geven, want als we niet verzwakken zullen we 
oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten 
we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het 
goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
(Galaten 6:9-10 NBV) 

• Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u 
duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de 
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het 
licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en 
waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. 
(Efeziërs 5:7-10 NBV) 
 
 
 



Hij zo geheel anders .... 
geduld 

vriendelijkheid 
goedheid 

volledig gericht op de ander 



Toen hij zijn weg vervolgde, kwam 
er iemand naar hem toe die voor 
hem op zijn knieën viel en vroeg:  
‘Goede meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige 
leven?’  
Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt 
u mij goed? Niemand is goed, 
behalve God.  

Markus 10:17-18 NBV 



Here, Here, God,  

rachuwn, barmhartig 

channuwn, genadig 

arek aph, geduldig, lankmoedig 

chesed,  goed, vriendelijk 

emeth.  trouw, waarheid 

 
Exodus 34: 6  



Naar Zijn beeld 

Genesis 1: 27 

God Zijn karakter 

Zijn Geest 

mens mijn karakter 

mijn geest 



Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we 
dan ook de richting volgen die de Geest ons 
wijst.  
(Galaten 5:25 NBV) 

GEDULD 
VRIENDELIJKHEID 

GOEDHEID 

VIJANDSCHAP 
TWEESPALT 
JALOEZIE 

WOEDE 
GEKONKEL 

RUZIE 
RIVALITEIT 
AFGUNST 


