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Faith Hope Love

For All the people of Romania

De Kro(o)nieken van Charis

“Kinderen, we moeten niet alleen zeggen dat we van
elkaar houden, maar we moeten dat ook laten zien met
wat we doen! “ 1 Johannes 3:18
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Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

De mensen zijn vol van de oorlog
in Oekraine, van de vluchtelingen
en ook van wat deze oorlog

betekent voor hen zelf.
Bij ons is dat uiteraard ook een belangrijk onder-

werp en wij hebben behalve ons dagelijks werk,
het werk uitgebreid met het hulp geven aan de

vluchtelingen uit Oekraine.

Het vraagt uiteraard veel van ons kleine team,
maar we doen wat we Jounnen. We laten it weer
graag mee kijken met wat we de afgelopen tij

hebben gedaan.

Vluchtelingenwerk . 7 -

Marien:
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mee samenwerken.
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De winkel en ook de opvangcentra geven
deze gratis aan de vluchtelingen die daar of
op andere locaties opgevangen worden.

We hebben het ook een poos gegeven aan
vluchtelingen die net aankwamen en dege-
nen die op het treinstation aan kwamen en
op doorreis waren.

We delen ook dagelijks warme maaltijden
uit aan de vluchtelingen in Cluj-Napoca en
Floresti.

Lisanne is degene die dit allemaal coordi-
neert en uitvoert.

Sinds de covidrestricties zijn opgeheven,
kunnen de studenten weer fysiek naar
school !

Helaas is de hulp van vrijwilligers daardoor
een stuk minder geworden. We zijn echter
dankbaar voor alle hulp die er wél is!

We zijn ook een aantal keer naar de grens
van Oekraine geweest waar we goederen
afleverden aan contactpersonen. Zij geven
dan in Oekraine maaltijden en de belang-
rijkste levensbehoeften aan de vluchtelin-
gen in het land zelf! B.v. luiers, melk, baby-
voeding, hygiéne producten en levensmid-
delen. Ik ben zelf ook met een konvooi het
land Oekraine in geweest.

Het heeft een enorme indruk op me achtergelaten. Het leed en de
zorgen van de mensen, maar ook de dankbaarheid en hun sterke ge-
loof heeft mij enorm geraakt! Wat hebben wij het dan toch goed en
hoe dankbaar zijn wij met ons leven?
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Helpende handen

Marien: “Na twee jaar stilte, is hier weer een groep uit Zwitserland ge-
weest en er waren ook een paar bijzondere mensen uit Nederland.

( Johan en Jeroen: bedankt!)

Zij hebben ons geweldig geholpen met het vluchtelingenwerk, een kin-
derprogramma georganiseerd, de buitenkant van ons kerkgebouw op-
geknapt en klusjes in de wijk gedaan.

Samen hebben we ook een dag voor de vluchtelingen georganiseerd en
hen verwend met een maaltijd, cadeautjes en spelletjes.

Een aantal vluchtelingen zong ook nog een lied!

Ze genoten zo, dat ze niet eens weg wilden!

Zo mooi om te zien dat we hen even wat ontspanning en liefde konden
geven ook door kleine dingen heen.

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar als de oorlog langer
duurt dan gaan we dit vaker doen! “
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Onderwijsproject

Yvonne:
“Natuurlijk gaat ons
werk met de Roma en ook het onderwijspro-
ject gewoon door!
Alle kinderen gaan weer fysiek naar school
en wel op verschillende tijden.
Dat betekent dat ze ‘s morgens of ‘s middags
hulp van ons krijgen bij het onderwijs.
De mondkapjes mogen weer af en ze kun-
nen weer samen aan tafel eten. Dat hebben
ze erg gemist, zeggen ze zelf!
Voor Pasen hebben de kinderen eieren ge-
schilderd en voor de sponsors hele mooie
kaarten gemaakt.
We zien dat hun kennis weer verbetert en we
hopen dat dit doorzet. Daardoor kunnen we
bouwen aan de toekomst.
In het onderwijsproject doet zich een nieuw
probleem voor :
Een aantal sponsors heeft voor een bepaalde periode gedoneerd en die is nu
afgelopen!
Dus we zoeken nog voor zeven kinderen een sponsor.
Ook hebben we extra geld nodig voor de vaste lasten, b.v. de salarissen van
de leraressen.
Daarbij komt nog dat we Lisanne’s werk in september graag willen verande-
ren van een part-time, naar een fulltime baan. Het is namelijk zo, dat zij en
haar man Andrei hebben aangegeven dat ze er serieus over nadenken om in
de toekomst de organisatie van ons over te nemen.
U begrijpt dat we hier heel blij mee zijn. Ook zij heeft dan wel sponsoring
nodig. Dus zoeken we die, speciaal voor haar!
Wilt u ons helpen om haar salaris, of een kind uit “Casa Speranta”, of ons
educatieve centrum te sponsoren?

We horen het graag!
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Paasviering en de kerk

Marien:

“In de vorige nieuwsbrief deden we u verslag
van de kerstvieringen en nu is het paasfeest al-
weer achter de rug. Dit jaar konden we ook
weer bij elkaar komen en we hebben de men-
sen een mooi levensmiddelenpakket kunnen
geven.

HE IS RIS

De restricties waren opgeheven dus we konden
één dienst houden. De zaal zat vol en er waren
ook veel gasten. Een paar vrouwen hebben een toneelstukje opge-
voerd en natuurlijk stonden we stil bij waar het met Pasen om gaat;
Het lijden en sterven en de opstanding van Christus!

Het voelde zo goed dat we ie(Ii)ereen welkom konden heten en het sa-
men konden vieren zonder mondkapjes en afstand houden!

We zien ook de jeugd nu langzamerlgand de kerk binnenkomen.

Een paar tieners hebben al meegezongen en meegespeeld tijdens de
diensten en twee jongens vinden het leuk om mee te helpen bij de
geluidstafel en de projector. Dit zijn ontwikkelingen waar we al jaren
op hopen en we zijn hier heel blij mee. We bidden en hopen dat ze dit
enthousiasme zullen vasthouden.
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Meer informatie

Marien: Zoals u misschien al heeft gezien op sociale media, hebben
we geprobeerd om ons wat meer toe te leggen op onze PR ( Public
Relations)

Lisanne en Ionela, een andere medewerkster doen op dat gebied al
geweldig werk. Mocht u het nog niet hebben gezien, kijkt u dan eens
op Face Book onder de pagina “Foundation Charis” of op Instagram.
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Ons Gezin

Zoals we al vermeldden is Lisanne, behalve
haar werk, het lesgeven in de klas en de PR
verzorgen, druk in de weer met het vluch-
telingenwerk. Daarbij moet ze tot de zomer
nog haar universitaire studie afronden en
haar licentie doen.

Nu nog even druk met examens dus, maar
daarna mag ze zich officieel lerares( van-
wege de extra cursus die ze heeft gevolgd)
en— heel belangrijk- maatschappelijk
werkster noemen.

We zijn erg trots op haar dat ze dit alle- ,
maal voor elkaar heeft gekregen en ook nog | |
heeft geholpen in de kerk en bij de jeugd.
Alle lof ook voor haar man die flaar 70 ge-
steund heeft in alles!

Milou en Iulian kunnen op 25 juni na twee jaar huwelijk eindelijk
hun trouwfeest geven.. Daar kijken we erg naar uit. We zijn enorm
dankbaar dat ze het geluk bij elkaar gevon-
&4 den hebben en dat het heel goed met hen

1glaat. We waren heel trots op hen toen we

oorden dat ze hun huis wilden openstellen
voor vluchtelingen. Uiteindelijk werden het
geen vluchtelingen,
maar vluchtelin-
genkatten.

Hun baasjes hadden een plek vlakbij hun
huis, maar mochten daar geen dieren hou-
den. Nu komen ze geregeld op bezoek bij
Milou en Iulian om hun katten te zien, tot ze
weer door zullen reizen. Zo zie je maar weer: |
hulp bieden heeft allerlei vormen. e

Francisc woont nog steeds bij ons thuis en heeft het naar z'n zin op
zijn werk in de bouw. Hij vraagt ons om advies en samen proberen
we een toekomst voor hem uit te stippelen die bij hem past.

Met ons persoonlijk gaat het ook goed. We zijn gezond en voelen ons
gezegend en zijn dankbaar voor alle mooie dingen die we van onze
Heer ontvangen.
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We willen opnieuw iedereen heel erg bedanken voor alle steun die
we hebben ontvangen voor het vluchtelingenwerk, zowel in financi-
€le als in praktische zin.

We hoorden zelfs van iemand die 70 werd, dat hij in plaats van een
verjaardagscadeau een donatie voor dit werk heeft gevraagd en dat
vinden we heel bijzonder!

We hopen uiteraard wél, dat u ons andere werk met de prachtige
Roma mensen niet vergeet en ons ook daarin blijft steunen!

We wensen u allen een hele mooie zomer toe
en vrede in uw huis en in wvw hart!

De hartelijke groeten van,

Marien en Yvonne
Milou en Iulian
Lisanne en Andrei
Francisc

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of wilt u hem voortaan
via de email ontvangen in plaats van de papieren versie?

We horen het graag, ook als uw adres is veranderd!

Bij voorbaat dank!

Graag melden op m.popijus@gmail.com

Adres in Roemenié:

www.stcharis.org
Marien & Yvonne Kroon Contactadres in Nederland:
Branduselor 20
407280 Floresti Jud Cluj Fam H.C. van Noort,
Roemenié Zuidplaslaan 532
0040 -752157710 2743 KG Waddinxveen
krooniek@gmail.com 0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. NL25RABO 0366836242
t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.
We hebben een Anbistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

bgede mogelijk gemaakt door van Noort Bedrijven Waddinxveen



