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“Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven en de heerschappij zal op zijn schou-
ders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels 
zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.”  Jesaja 9:5 HTB 
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Yvonne:  
 
We openden dit nieuwe schooljaar in september met een vossenjacht. 
De kinderen van het kinderprogramma moesten bij  kerkleden in de 
wijk allerlei opdrachten doen om zodoende de locatie te vinden van 
een ‘schat’ die ergens verborgen lag. Zowel de kinderen als de gemeen-
teleden hebben hier enorm van genoten. Tegelijkertijd zat er spelen-
derwijs een leerelement in. Inmiddels is de school al weer drie maan-
den aan de gang. We hebben nu meer dan 50 kinderen in ons educa-
tieproject. 
Helaas moesten we afscheid ne-
men van Iulia, maar gelukkig  
konden we een nieuwe lerares 
aannemen, waar we erg blij mee 
zijn.                 Lavinia heeft een 
bijzondere klik met de kinderen 
en is creatief en getalenteerd.  We 
zijn dus dankbaar dat zij geko-
men is en hopen dat ze nog lang 
bij ons zal blijven. 

  Het nieuwe schooljaar 



 

3 

 
 
 
Marien: 
Ten eerste verwelkomden wij de groep uit Leek. 

 
Samen staken wij de handen uit de mou-
wen voor mooie programma’s en schaak-
toernooien!  
Ook werd een gezin verblijd met een 
douchecabine en een wasbakje. Daardoor 
konden ze voor het eerst douchen! U be-
grijpt hun vreugde! 
 
Lieve mensen, be-
dankt voor jullie hulp, 
al zo veel jaren!  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
———————————————————————————— 
 
Heel dankbaar zijn wij dat Rafael het zo naar zijn zin 
had, dat hij een half jaar langer is gebleven. 
 

 
 
Bram besloot al een poos geleden dat hij wilde te-
rugkeren naar Nederland. Hij wilde niet zo maar 
weggaan en heeft nog wat zaken voor ons afgerond. 
Maar nu heeft hij toch écht afscheid genomen.  
We zijn hem enorm dankbaar voor wat hij al die ja-
ren voor ons heeft betekend!  We wensen hem veel 
zegen en een hele mooie toekomst!  

Vrijwilligers en groepen 
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Rens is ook een vrijwilliger die ons team kwam 
versterken voor een half jaar. Een mooi mens, die 
ons helpt met van alles. Hij heeft de PR op zich 
genomen en helpt ons met de muziek, nu onze 
dochter met verlof is. Hij doet het fantastisch en 
wij zijn heel blij met hem. 
Ook verwelkomden wij twee PABO studenten 

die een week hielpen in het 
educatiecentrum “Casa Spe-
ranta”. We hopen dat er een 
vuurtje in hen aangestoken is, zodat ze in de toe-
komst wat langer komen.  
Al die vrijwilligers gaan ook weer weg, dus zijn 
we op zoek naar nieuwe mensen, die ons willen 
helpen. 
Je kunt je aanmelden voor een EU project als je 
tussen de 18 en 30 jaar bent. Dan dekken zij de 

kosten als je bij ons komt werken. 
Maar natuurlijk ook als je ouder bent en graag op het zendingsveld 
wilt werken……….neem eens contact met ons op! 
 

Yvonne:  
Elk jaar is dit weer  een van de 
mooiste evenementen van het 
jaar! 
Het was weer een prachtige tijd 
met de vrouwen uit Floresti en 
omstreken. 
Dit jaar besefte  ik  voor het 
eerst dat deze conferenties zo speciaal zijn omdat niet alleen de vrou-
wen uit Floresti toegerust worden om sterker te worden, maar ook 
andere vrouwen uit Roemenië.  

 
Ze leren hoe waardevol ze zijn, dat 
ze gezien en gehoord worden. Dat 
zij weer een bemoedigende stem 
kunnen zijn voor vrouwen en kin-
deren die dat zelf niet kunnen 
 

Vrouwenconferentie 
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Marien: Wat zijn we dankbaar voor alle 
mensen en organisaties waar we in Ne-
derland mee samenwerken. Zij zijn een 
inspiratie voor ons en onze organisatie. 
Vooral ook een “dank jullie wél” voor het 
stichtingsbestuur van Charis! Zij zetten 
zich steeds in voor ons werk! Met de 
voorzitter hebben wij Frits Rouvoet be-
zocht.   
We hebben diepe bewondering voor het werk dat hij samen met zijn 
vrouw en zijn team doet onder de prostitués. 
Sommige van deze vrouwen komen uit Roemenië, dus dat raakt ook 
ons hart. 

Daarom willen we steeds meer vrouwen van buiten Floresti de gelegenheid 
geven om naar de conferentie te komen. 
We zijn heel benieuwd wat de toekomst zal brengen. 
Opnieuw voelden we ons gezegend met de Nederlandse vriendinnen, die al 
vele jaren naar Roemenië komen om ons te helpen en ook een Belgische en 
een Nederlandse vriendin die in Roemenië wonen. 
En natuurlijk ook onze eigen medewerkers! 
Samen zetten we elk jaar een prachtig programma in elkaar.  
Zo kunnen we deze, vaak verwonde vrouwen hoop en vreugde geven! 

  Bezoek aan Nederland 
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Marien: Wat er op dit moment gebeurt in Gaza, dat is verschrikkelijk!  

Het neemt eerlijk gezegd wél een beetje de aandacht weg van wat er 
gaande is in Oekraïne. De winter is daar ook begonnen en het is heel 
zwaar voor de mensen die daar wonen. Er zijn berichten dat Rusland 
opnieuw het elektriciteitsnetwerk aanvalt en veel transporten worden 
bij de grens van Polen en andere landen niet meer doorgelaten. 

De Oekraïense mensen waar wij mee samenwerken rijden met hun 
eigen busje en komen zo zonder problemen de grens over. 

Daarom zijn we zo blij dat we met behulp van Gain levensmiddelen, 
medicijnen en andere belangrijke goederen aan hen mee kunnen ge-
ven!  We hebben nog een wasmachine en een droger voor een wees-
huis kunnen kopen. Onze lieve vrienden, het voorgangersechtpaar uit 
de Oekraine zijn wel moe, maar ze geven niet op!  Zelfs niet toen hun 
kerk werd gebombardeerd waar goederen in lagen opgeslagen. Op 
dat moment waren er gelukkig geen mensen in het gebouw aanwezig!  

Zij voelen zich gesteund door uw steun. We willen u dan ook vragen 
om hen niet te vergeten. Natuurlijk vragen we u ook aan alle andere 
mensen te denken die lijden en uw steun zo hard nodig hebben!  

 

         Hulp aan Oekraïne 
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   Ons gezin 
                                                                                                                                    

We beginnen met de mooiste gebeurtenis van de afgelopen tijd: 

De geboorte van onze kleindochter Elsa Estera.                                       
Geboren op 16 september j.l.          Een prachtig gezond meisje. 

We hadden de eer om haar op 26 november in onze kerk op te dra-
gen aan de Heer!         Wat een wonder en wat mooi om je kleinkind 
te mogen zegenen met gezondheid, bescherming, vrede en alle an-
dere mooie gaven van boven! Het was een feest!                                
Met Andrei en Lisanne, de trotse ouders , gaat het ook goed. Lisan-
ne heeft twee jaar zwangerschapsverlof en Andrei werkt veel vanuit 
huis, zodat ze samen van de kleine kunnen genieten.  

Milou en Iulian zijn begonnen aan het tweede jaar studie  IT, aan 
de universiteit. Bovendien heeft Milou een nieuwe baan in een be-
drijf waar ze door kan groeien in de richting van IT. Deze baan is 
wat rustiger, waardoor ze meer tijd heeft voor haar studie en haar 
persoonlijk leven. 

Frans is doorgereisd naar Duitsland en werkt daar in een bedrijf 
dat kabels trekt.  Hij heeft het erg naar zijn zin en hoopt daar zeker 
langer te blijven!  

Met de kerstdagen hopen we allemaal bij elkaar te zijn als familie 
en samen te genieten van de feestdagen. Vooral ook genieten van 
elkaar en elkaars verhalen. 

Met onszelf gaat het goed! Yvonne haar rugpijn is gelukkig          
helemaal weg, zolang ze maar oplet en geen zware dingen tilt!                  
En Marien, ach, die is oersterk he? We hebben zo genoten samen 
van een ontspannen vakantie en daardoor weer energie gekregen 
voor dit komende seizoen. 



 

8 Mede mogelijk gemaakt door van Noort Bedrijven  Waddinxveen  

Adres in Roemenië: 
  
Marien & Yvonne Kroon 
Brãnduselor 20                            
407280 Floreşti Jud Cluj 
Roemenië  
0040 - 752157710 
krooniek@gmail.com 

 
www.stcharis.org 
Contactadres in Nederland: 
 
Fam H.C. van Noort, 
Zuidplaslaan 532 
2743 KG Waddinxveen 
0182 - 649074 

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. NL25RABO 0366836242 
t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.  
We hebben een Anbistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. 

 
De hartelijke groeten van, 
 
Marien en Yvonne 
Milou en Iulian  
Lisanne en Andrei en Elsa 
Francisc 
 

We genieten ook van alle gasten, die ons (en de kleine Elsa) 
komen bezoeken en voelen ons zo enorm gezegend met alle 
lieve vrienden die wij hebben! 

                                                                                            
We willen u allen heel hartelijk bedanken voor alle 
steun en liefde die we het afgelopen jaar ontvingen.  

Wij wensen u allen prachtige kerstdagen en een heel 
gezegend nieuw jaar toe vol vrede, vreugde en geluk! 


