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Bijbelstudie
Eerste brief van Petrus

Les 2 Het nieuwe leven

De heilige Petrus in tranen door 
Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682)

Overzicht van de bijbelstudie

Avond Les Datum Inhoud

1 Studie 1 16 januari Inleiding op de brief

2 Open avond 1 23 januari

3 Studie 2 30 januari I Petrus 1:3-2:10

4 Open avond 2 6 februari

5 Studie 3 13 februari I Petrus 2:11-3:12

6 Open avond 3 20 februari

7 Studie 4 27 februari I Petrus 3:13-4:19

8 Open avond 4 5 maart

9 Studie 5 12 maart I Petrus 5:1-14               Q+R

Structuur van de brief

Proloog    1:1-2

1. Het nieuwe leven   1:3-2:10           Wat is dit en hoe komt dat?

2. De goede levenswandel  2:11-3:12         Hoe gedraag je je vanwege dit nieuwe 

      leven?

3. Het lijden in de eindtijd  3:13-4:19         Wat komt er op je af en hoe ga je daar 

      mee om?

4. Het gezag in de gemeente  5:1-7          Hoe ga je in de gemeente met elkaar 

      om?

Epiloog    5:8-14

Context van de eerste lezers

• Vervolging vanwege het geloof
• Sociaal, financieel, fysiek

• Petrus roept op om te volharden:

1. Ze horen bij Gods volk

2. Lijden een functie heeft

3. Er is een hoopvolle toekomst
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Samen met Christus en elkaar

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons 
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en ons zo levende 
hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die vanwege uw geloof 
door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. 
U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het 
einde van de tijd geopenbaard te worden. 6Verheug u 
hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een 
korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7Zo kan de 
echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder 
dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt 
getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer 
Jezus Christus zich zal openbaren. 

Drie titels in 1:2-3
1. Uitverkorenen
2. Vreemdeling
3. Geheiligd

• Gods plan vanaf het begin met mens en 
Christus samen

• Spanningsveld tussen hemel en aarde
• Daartussen gehoorzamen door het 

lijden heen

Delen in Christus’ lijden 
is delen in Christus’ opstanding

(I Petr. 2:21, 3:18, 4:1, 13, Rom. 6:5, Fil. 3:10-11)

1:3-12 Redding door lijden

• Opkijken naar God – niet naar de omstandigheden (Openb. 4:1)
• Redding komt bij God vandaan – redding van de eeuwige dood (1:3-5)

• Dood en opstanding van Christus staan centraal (1:3)
• Lijden tijdens dit leven op aarde (1:6-7)

• Petrus zet een overkoepelend perspectief neer:
• Geen welvaartsevangelie
• Geen doemdenken

• Lijden/beproeving/verzoeking heeft een doel
• Zuiveren van goud 
• Door vuur worden goud en vuil gescheiden
• Pijnlijk, duurt lang, resultaat is geweldig

1:3-12 Redding door lijden

• Vergankelijk versus onvergankelijk
• Onvergankelijke erfenis (1:4-5)
• Vergankelijk goud (1:7)
• Toetsing van echtheid van geloof (1:7)
• Gevolg is de beloning – lof, eer en roem (Mat. 5:11-12, Kol. 

3:23-24a)
• Vraagt om vertrouwen (1:8-9)

• We zien God niet
• Soms zijn we de hoop kwijt

• Geloven en vreugde vanwege de redding
• ‘omdat’ i.p.v. ‘opdat’ (1:8-9)

1:13-21 Reageren met gehoorzaamheid

• Redding dus niet verdienen (1:8-9), het is genade (1:2, 5:12)
• ‘Laat…daarom’ (1:13-15)

• Laat uw geest voortdurend paraat zijn
• Wees waakzaam
• Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Christus zich 

openbaart
• Wees als gehoorzame kinderen
• Geef niet opnieuw toe aan de begeerten van vroeger
• Leid een heilig leven

• Gehoorzaamheid en heiligheid (1:16-19)
• ‘voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn…’ (1:2)
• Ontzag – ‘vreze des Heeren’
• Vrijgekocht met bloed van Christus vs. Vergankelijk goud of zilver

• Dat is altijd al Gods plan geweest (voorbestemd 1:2)
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1:22-25 Gehoorzamen voor de liefde

• Gehoorzamen is geen doel op zich – wetticisme
• Liefde is het doel van gehoorzaamheid
• Weer onvergankelijk vs. vergankelijk – zaad
• De mens en zijn liefde zijn vergankelijk
• God, zijn liefde en het evangelie zijn onvergankelijk

• Mat. 22:38-39

2:1-10 Liefde is een werkwoord

• Liefde doe je niet alleen
• Praktijk van liefde (2:1-5)

1. Stoppen met slechte dingen doen (bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij)
2. Verlangen naar Gods woord - voeding
3. Christus volgen – Heer en meester
4. Aansluiten bij een gemeente – we hebben elkaar nodig
5. Heilig priesterschap zijn (Ex. 19:5-6) – Gods karakter zichtbaar maken

Grotere doel is met elkaar in liefde Gods volk zijn. Door de Geest samen gebracht. Als 
priesters mogen we Gods liefde zichtbaar maken in onze omgeving. We hoeven niet bang 
te zijn voor het lijden. Dat helpt ons om meer op Christus te gaan lijken en betere 
priesters te zijn. Hierin mogen we volharden, omdat we weten dat het tijdelijk is. Als we 
volharden zullen we beloond worden. 

Lijn van Gods plan

• Opnieuw geboren door de opstanding van Jezus (1:3)
• Heilig gemaakt door de Geest (1:2)
• Gods kracht beschermt ons (1:4)
• Door Jezus, kinderen van God en dus een erfenis (1:5)
• Jezus komt terug en dan worden we beloond (1:7)
• God had zijn plan al klaar (1:10-12, 20)
• Jezus’ dood kocht ons vrij van de macht van de zonde (1:19)
• Jezus’ opstanding geeft ons hoop op de eeuwigheid (1:21)
• Ook Jezus werd afgewezen (2:7-8)
• Door het lijden heen gehoorzaam, leidt tot redding - evangelie

Nieuw leven samen met Christus

• Deze 2 lijnen kunnen niet zonder elkaar
• Gods plan – God en mens
• Tuin van Eden – God en mens werken en leven samen (Gen. 1:28, 2:15)
• Immanuel – God met ons (Jes. 7:14, Mat. 1:23)

• Ons nieuwe leven weerspiegelt Christus
• Gehoorzaamheid in lijden
• Delen in beloning en erfenis

‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding’
 - Rom. 6:5 - 
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